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Zoals de meesten van jullie weten, ben ik echtgenote, moeder van thuiswonende kinderen, heb ik 

een baan en ben ik raadslid. Prikkels, bezigheden en verantwoordelijkheden genoeg! Ik ben dankbaar 

dat er één dag in de week is waarop ik niets hoef. Ook mijn huisgenoten hoeven niets en daardoor 

hebben we tijd voor elkaar, familie, kerkgang en ontspanning. Op zondagmorgen vroeg kom ik de 

eerste vriendengroepen al tegen die met elkaar aan het fietsen zijn. In het bos kom ik gezinnen 

tegen, stellen, vrienden… Heerlijk om zo te mogen genieten van een vrije dag en van elkaar en al dan 

niet tijd te maken voor kerkgang. Máár: niet iedereen leidt een druk en vol bestaan. Trouwens… ook 

als je wel een druk en vol bestaan leidt, kan je je eenzaam voelen. Dat hebben we in de vorige 

raadsperiode tijdens een bijeenkomst over eenzaamheid geleerd. 

 

Hoe blij ikzelf mag zijn met mijn dag rust, er zijn mensen voor wie de zondag een groot zwart gat van 

alleen zijn is. De ChristenUnie (CU) is dan ook dankbaar dat er mensen zijn die tijd vrijmaken om op 

zondag eenzame mensen te ontvangen en naar hen om te zien. Er is behoefte aan, dat is op zich 

verdrietig genoeg. De CU is dan ook van mening dat het college er terecht voor gekozen heeft over 

het niet-‘incidentele’ karakter van de bijeenkomsten heen te stappen. Zonder in een theologische 

discussie te willen verzanden, geef ik mijn meer bijbelvaste collega’s graag de tekst uit Markus 2 mee 

waarin Jezus zegt: “De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat” (vers 27). 

 

Wij bedanken alle medewerkers van de Coalitie tegen Eenzaamheid van harte voor hun inzet en 

wensen jullie mooie bijeenkomsten toe. In de hoop dat het wellicht eens niet meer nodig zal zijn. 

 

 


